
Dinsdag 5 november 1918. 

Alles wat te Nevele en omliggende gemeenten gebeurd is, maakt maar een kleine episode uit 
bij het algemeene der krijgsondernemingen. Gent is thans eerste frontgebied. 

Nu is een groote slag aan den gang voor het over geraken der Schelde, wat voor de 
Verbondenen zware moeielijkheden oplevert. 

Onnoodige offers, zegt men, van weerskanten: de eenen strijden voor een gewonnen, de 

anderen voor een verloren zaak... 

Wilson stemt toe in den wapenstilstand. Frankrijk en Engeland laten nog op hun antwoord 
wachten. Deze toestand kan dagen duren. 

De Duitschers hebben weiden tusschen Gent en Drongen onder water gezet. 

Het is na vier uur. Ik zit boven in mijn bibliotheek, in den spioen te kijken naar al wat niet 
te zien is en wat niet te zien zal wezen. Geen enkel rijtuiggeratel, geen levensgerucht, geen 
menschelijk wezen in de straat noch op den Steenweg aan den eenen kant, noch op de 
Leopoldlaan aan den anderen... en omhoog het gedonder als van ijzeren wolken, die tegen 
elkander onophoudend hagel uitstortend aanbotsen... De avond valt grijs en somber neder, 
de regen kletst tegen de ruiten aan. 

 
      Virginie LOVELING (« In oorlogsnood ») 

 
 


